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Voorwoord
Het noorderlicht. De meeste Scandinavië-liefhebbers zullen het zien van dit prachtige natuurver-
schijnsel wel op hun bucket list hebben staan. Maar wat voor gevoel geeft het noorderlicht ons? Hoop 
in donkere tijden? Inspiratie? Verwondering? Creativiteit? Met deze editie van het vernieuwde Noor-
derlicht hopen wij deze gevoelens om te zetten naar een tijdschrift.

Noorderlicht is weer terug van weggeweest. Het Nordombestuur heeft dit jaar het doel om weer wat 
meer leven in het blad te blazen, en ik heb de eer gekregen dit te mogen regelen. Ik had nog geen er-
varing met het maken van een tijdschrift, laat staan het zijn van een hoofdredacteur. Maar met hulp 
van de geweldige bladcommissie is het gelukt. Van het bedenken van rubrieken tot het maken van 
een nieuwe uitstraling: de redactie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om Noorderlicht (met 
wat vernieuwingen) voort te laten bestaan.

Bij het creëren van deze editie kwam al snel een duidelijk doel naar voren: licht schijnen op het 
prachtige Scandinavië. Licht op cultuur, politiek, film, taal, eten, TV, reizen, muziek en mode. Hieruit 
is wel duidelijk dat je in deze editie over van alles kan lezen. Svalbard, bendeoorlogen in Zweden, de 
loopbaan van Henk van der Liet: dit zijn nog maar een paar voorbeelden.

Ik kan alleen voor mijzelf spreken, maar ik heb veel plezier ondervonden in het werk. Ik kijk nu al-
weer uit naar de vergaderingen met alle gezellige chaos die deze meebrengt én natuurlijk de koekjes 
van Eva. Maar het leukste staat ons nog te wachten: het horen van de reacties op deze uitgave.

Wij hopen dat jullie het net zo leuk vinden als wij om Noorderlicht nu weer op papier te kunnen lezen. 
Veel plezier met lezen!

Namens de redactie, Kyra Hoogenboom

Lijkt het jou ook leuk om bij de redactie te komen? Dat kan! Tot 1 februari 2023 kan je je aanmelden voor 
de redactie. Je meldt je dan aan voor de periode van 1 februari tot het einde van het studiejaar. Daar-
naast vinden we het ook altijd leuk om artikelen van buiten de redactie in Noorderlicht te publiceren. 
Zo hebben Bob Walsarie Wolff en Lena van Beek voor deze editie artikelen geschreven. Artikelen mogen 
overal over gaan, zolang het maar gerelateerd is aan Scandinavië. Dus vind je schrijven leuk, neem dan 
vooral contact met ons op via:
redactienoorderlicht@nordom.nl
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Svalbard
Scandinavië is groter dan vaak wordt aangenomen en velen lijken te zijn vergeten dat de 

Noordse landen meerdere overzeese gebieden in bezit hebben. Zo heeft Noorwegen bijvoor-
beeld zeggenschap over Svalbard, in Nederland beter bekend als Spitsbergen. De eilanden-

groep ligt ten noorden van Noorwegen, vlakbij de Noordpool.
Tekst: Eva van Maanen // Beeld: Gilles Tijmes

Hoewel er naar alle waarschijnlijkheid al 
eerder mensen op Svalbard zijn geweest, 

is de eilandengroep voor het eerst gedocu-
menteerd in 1596, toen het werd ontdekt door 
Willem Barentsz tijdens zijn wereldberoemde 
Nova Zembla reis. Hij heeft dan ook de eilan-
dengroep Spitsbergen genoemd, een naam die 
tot 1920 overal ter wereld het meest gebruikt 
werd. Nog steeds is zijn ontdekking terug te 
vinden op Svalbard: de Russische nederzet-
ting Barentszburg (of Баренцбург) is naar 
hem vernoemd.

De eilandengroep bleef tot 1920 niemandsland 
en meerdere landen, waaronder Nederland, 
claimden dat zij recht hadden op het gebied. 
In de voorgaande eeuwen was er wel discus-
sie over onderwerpen als de soevereiniteit en 
walvisvaarderij, maar omdat Svalbard in zo’n 
uithoek ligt zijn hierdoor nooit grote con-
flicten ontstaan. Toch werd er in 1922 door 
meerdere landen een verdrag getekend, 
Svalbardloven, waarna de archipel officieel 
onder Noors toezicht is komen te staan. Dit 
verdrag wordt vandaag de dag nog steeds 
gehandhaafd en houdt nu voornamelijk in dat 
Svalbard niet mag worden gebruikt voor mili-
taire doeleinden. Bovendien mag Noorwegen 
er ook maar beperkt belasting heffen, omdat 
het gebied geldt als een vrije zone.

Een opvallend aspect aan het verdrag is dat 
het niet is ondertekend door Rusland, terwijl 
de federatie er wel een aantal nederzettingen 
heeft. In het verdrag is daarom opgenomen 
dat Russische staatsburgers in principe de-
zelfde rechten hebben als de andere inwoners 
van Svalbard. De vraag is echter of de inwo-
ners van de Russische gebieden hier baat bij 
hebben, omdat Rusland Svalbardloven niet 
erkent. De aanwezigheid van Rusland is daar-
om nog tot op vandaag de dag een gevoelig 
punt, maar nog steeds niet voldoende voor 
een daadwerkelijk dispuut. Omdat de eilanden 
zeer uitgestrekt zijn, houdt het in de praktijk 
voornamelijk in dat Rusland de ‘bezette’ delen 
op zijn eigen manier bestuurt, tot lichte on-
vrede van de Noren.

Floortje Dessing heeft voor haar programma
Floortje naar het einde van de wereld een 
interessante documentaire gemaakt over 
het Russische dorp Pyramiden, waar slechts 
6 mensen permanent wonen. Ze neemt een 
kijkje in het inmiddels bijna uitgestorven dorp, 
waar tot de jaren negentig maar liefst 1000 
mensen woonden. 

Terug naar de Noorse kant van de eilanden-
groep. Veruit de meeste mensen wonen in de 
hoofdstad Longyearbyen, die nu iets minder 
dan 2500 inwoners heeft. Iedereen die er 
woont, moet er een baan hebben. Vrijwel alle 
huizen op Svalbard zijn dan ook gebouwd 
door de bedrijven, die deze verhuren aan 
hun werknemers. De meeste mensen doen 
onderzoek of werken in de visserij, mijn-
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bouw, of toerisme. Sinds 1995 is er zelfs een 
soort universiteit waar ieder jaar rond de 700 
studenten studeren. Er worden geen volledige 
studies aangeboden maar wel een heel aan-
tal keuzevakken, allemaal op het gebied van 
biologie, geologie, geofysica, technologie en 
veiligheid.

Daarnaast is er op Svalbard nog een ander 
groot project: de wereldzadenbank, dat sinds 
2006 in gebruik is. De eilandengroep bleek 
een vrij ideale locatie te zijn voor de zaden-
bank, die 120 meter diep ingegraven zit in 
een berg op zo’n 130 meter boven de huidige 
zeespiegel. Er is vrijwel geen tektonische ac-
tiviteit, er zijn geen militaire conflictgebieden 
en militarisering op het eiland is verboden. 
Daarnaast is er door de permafrost een auto-
matische extra laag beveiliging voor de bewa-
ring van de zaden, die verpakt zijn in speciale 
verzegelde pakketten om vocht buiten te 
houden. De meeste zaden zouden theoretisch 
gezien honderden, soms zelfs duizenden, 
jaren bewaard kunnen worden. De eerste keer 
dat er gebruik van de opslag is gemaakt is in 
2015, omdat de zadenbank van Aleppo door 
de burgeroorlog in Syrië verwoest werd en er 
graangewassen nodig waren voor onderzoek. 
Inmiddels zijn er zo’n anderhalf miljoen ver-
schillende zaadsoorten opgeslagen.

5

Fun Facts
- IJsberen komen steeds vaker voor op het 
eiland, op zoek naar eten. Je moet volgens de 
wet daarom een wapen bij je hebben als je uit 
het centrum van Longyearbyen gaat, voor het 
geval je wordt aangevallen door een hongeri-
ge ijsbeer. In 2020 is er nog een Nederlander 
overleden door een aanval, toen hij lag te 
slapen in een tent op een van de noordelijkste 
campings ter wereld.

- Je kunt er niet begraven worden, omdat het 
er te koud is en lichamen niet kunnen ver-
gaan. Tot 1950 kon dit nog wel, maar uit angst 
voor de terugkomst van de tegenwoordig 
uitgestorven virussen is hier mee gestopt.

- Je mag niet bevallen op Svalbard. Er is geen 
ziekenhuis op de eilandengroep, waardoor je 
een paar weken voor de uitgerekende datum 
terug moet naar het vasteland.

- Katten zijn verboden op het eiland, omdat 
ze teveel schade aanbrengen aan de fauna en 
biodiversiteit.

Kijktip
Cecilia Blomdahl is een Zweedse foto/video-
graaf en ze woont al een aantal jaar op Sval-
bard met haar vriend en hond. Ze heeft een 
YouTube-kanaal en TikTok-account waar ze 
haar dagelijkse leven vlogt en videos maakt 
over de veelgestelde vragen. Ze maakt prach-
tige beelden van Svalbard en heeft op TikTok 
inmiddels bijna 2,5 miljoen volgers.



De versplinterde 
Zweedse samenleving 

Folkhemmet is het politieke concept dat in Zweden als antwoord moest dienen op de verdeeld-
heid die de klassensamenleving van de twintigste eeuw had gecreëerd. De waarde die gehecht 
werd aan een gelijke behandeling voor iedere Zweed berustte op een gevoel van solidariteit en 
eenheid. Na de afgelopen landelijke verkiezingen is deze solidariteit ver te zoeken en wordt de 
Zweedse nationaliteit waar de idealen van folkhemmet als bouwstenen voor gediend hebben 

onder vuur genomen.   
Tekst: Noa Evers

Het warmhartige migratiebeleid op basis van 
waarden als gelijkheid en solidariteit lijkt voor 
een groeiende groep ontevreden Zweden niet 
meer het antwoord te zijn op de migratiecri-
sis waarmee Europa momenteel kampt. Dit is 
onder andere te zien in het stijgende aantal 
aanhangers van de Sverigedemokraterna, een 
rechts-populistische politieke partij die sinds 
2010 langzaam een serieuze plek begint op te 
eisen binnen de Zweedse politiek. 

Het is voornamelijk de kritiek van de Sveri-
gedemokraterna op het open migratiebeleid 
van de Socialdemokraterna dat hen op de 
radar heeft gezet. De verzorgingsstaat die 
zich gevormd heeft onder leiding van de 
Socialdemokraterna elimineerde tijdens de 
vorige eeuw conflicten en ongelijkheid binnen 
de klassensamenleving door middel van het 
benadrukken van solidariteit en gelijkheid. 
Het uitsluiten van de ander werd gezien als 
een grote fout. Dezelfde waarden hebben als 
basis gediend voor de 162.877 immigranten 
die in 2015 verwelkomd werden in Zweden 
tijdens de piek van de migratiecrisis.1		
	
Bo Rothstein, hoogleraar politicologie aan 
de Universiteit van Göteborg, stelt dat de 
groeiende aanhang voor rechts-populisme in 
Zweden uit te leggen is aan de hand van twee 
belangrijke ontwikkelingen.2 Ten eerste stelt 
Rothstein dat de Zweedse politiek zijn ogen 
heeft gesloten voor de groeiende kritiek van-
uit de samenleving tegenover de stroom aan 
immigranten die het land heeft opgenomen. 
Daarnaast beweert Rothstein dat de popula-
riteit rondom dit “open heart” beleid binnen 
de Zweedse politieke en culturele elite heeft 
geleid tot de bestempeling van ‘racistisch’ op 
elk kritiekpunt dat geuit wordt tegenover dit 
beleid, wat discussie onmogelijk zou maken. 
Rothstein stelt dat in de schaduw van de 
multiculturele Zweed die in het buitenland 
heeft gestudeerd en meerdere talen spreekt, 
de “doorsnee Zweed” zich een weg probeert 
te banen door de sociale veranderingen die 
elkaar snel opvolgen. Het is volgens 

Rothstein dan ook geen verrassing dat deze 
Zweden zich wenden naar een politieke partij 
die inspeelt op deze angst voor verandering. 
	
Tijdens de landelijke verkiezingen die plaats-
vonden in Zweden op 11 september 2022 
hebben de Sverigedemokraterna 20,54% van 
de stemmen behaald en volgden daarmee 
de Socialdemokraterna, die zelf 30,33% van 
de stemmen binnen sleepten, op als twee-
de grootste partij van Zweden.3 Dit luidt een 
nieuw tijdperk in voor de Zweedse politiek en 
eist wellicht een andere aanpak van de soci-
ale problematiek rondom migratie. Rothstein 
stelt dat het politieke stelsel, dat zich oor-
spronkelijk baseerde op acceptatie en gelijke 
behandeling, niet langer uitvoerbaar is in een 
samenleving die bestaat uit meer groepen 
dan rekening mee te houden is, aangezien 
iedereen een ander beeld heeft van hoe deze 
gelijke behandeling gerealiseerd moet wor-
den. Wellicht moeten we beginnen met het 
erkennen dat elke persoon, aldus Rothstein, 
rondloopt met de vraag “waar sta ik?” binnen 
een multiculturele samenleving. Zodra we 
dit doen kunnen we wellicht een eerste stap 
zetten richting een middenweg tussen het 
verafschuwen en het verafgoden van de ander, 
wat wellicht gevonden kan worden in weder-
zijds begrip. 
			 
Voor nu lijkt dit begrip echter verder weg 
dan ooit en lijkt de Zweedse kiezer gekozen 
te hebben voor comfort. Het vingertje wijzen 
naar de ander is uiteindelijk een heel stuk 
makkelijker dan het uitreiken van de hand.  

Verwijzingen
1.	 Sweden and migration. (2022, Septem-

ber 29). sweden.se. 
2.	 Rothstein, B., & Steinmo, S. (2018, 

September 18). Bo Rothstein: ”Brist på 
alternativ asylpolitik kan förklara SD:s 
framgångar”. DN.SE. 

3.	 2022 Swedish Election Results. (2022). 
[Dataset]. Valmyndigheten. 
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Sakta vi går genom stan
Het was vrijdag 14 januari 2022, rond half twee ’s middags. Het vliegtuig waar Rick en ik in 

zaten landde op Arlanda. Niet veel later stonden we in de aankomsthal, waar een ontvangst 
voor de studenten die naar Uppsala gingen klaar stond, dus voor Rick was het vervoer al 

geregeld. Ik mocht het zelf oplossen, dus liep ik, bepakt en bezakt, richting het station. Ik nam 
de Mälartåg van 14:29 richting Örebro. Met Monica Zetterlund op shuffle, twee koffers en een 
rugzak stapte ik in. De timing van Monica was trouwens geweldig. Toen de trein uit de tun-
nel onder Arlanda reed begon het volgende nummer: “Åh det är skönt, när mitt Stockholm är 
grönt... Sakta vi går genom stan...” Althans, sakta? 200 km/h haalt de NS niet eens. Nog geen 

twintig minuten later stopte de trein. Välkommen till Stockholms Centralstation. Thuis.
Tekst: Bob Walsarie Wolff // Beeld: Rick van Staten

Dit klinkt misschien als de eerste paar 
regels van een middelmatige roman of 

Zweedse krimi, maar het is slechts een 
beschrijving van mijn eerste uurtje als Stock-
holmare. Een klein half jaar heb ik de Zweedse 
hoofdstad mijn thuis mogen noemen, en als 
ik, nu ik terug ben in Nederland, zeg dat ik het 
“af en toe wel mis” is dat een understatement. 
Leuke vakken, docenten met een flinke dosis 
(slechte) humor en heel veel nieuwe vrienden. 
Misschien was het wel het snelste half jaar van 
mijn leven.

Dat laatste viel in het begin overigens wel 
mee. De eerste paar dagen waren vooral ge-
vuld met acclimatiseren. Dat bedoel ik groten-
deels letterlijk, want tijdens de winter in Zwe-
den wonen is eigenlijk gewoon hetzelfde als 
wonen in een koelkast met een kapotte lamp. 
De figuurlijke kant hierin: ik ben tijdens mijn 
eerste vijf dagen in Stockholm drie keer naar 
de IKEA geweest omdat ik telkens weer iets 
miste in mijn studiootje in Vasastan. Ja, ik kon 
alles vast wel in de stad krijgen, maar Åhléns 
(soort V&D) is gewoon veel duurder en wonen 
in Zweden is van zichzelf al duur genoeg.

Daarnaast had ik niemand om op terug te 
kunnen vallen. Ik zal eerlijk zeggen dat ik me 
die eerste twee weken toch redelijk alleen 
voelde. Het missen van je vertrouwde vrien-
dengroep hakt er soms wel even in. Na een 
week besloot ik de tijd anders op te gaan 
vullen. In plaats van een paar dagen had ik nu 
een half jaar om Stockholm te verkennen, dus 
had ik ineens tijd om de buitenwijken en voor-
steden te zien. Ik pakte een spoorkaart uit de 
houder op mijn lokale metrostation, en begon 
af te strepen. Het duurde even, maar midden 
februari was elk station doorgestreept. 
Van Österskär tot Gnesta, en van Bålsta tot 
Solsidan. Dit is overigens wel echt een aanra-

der, zo zie je nog eens wat van de omgeving 
buiten de stadsgrenzen.

Inmiddels had ik wel wat mensen leren kennen 
en nieuwe vrienden gemaakt, vooral andere 
internationals die in dezelfde situatie als ik za-
ten. Tip: doe in de eerste paar weken aan alles 
mee, zo leer je mensen kennen. Op een blauwe 
maandag werd toen ineens het idee geopperd 
om de boot naar Helsinki te nemen. KYLLÄ! 
Minä haluan puhua suomea! Tätä me aiomme 
tehdä! 1 (Voor de context: één van mijn vakken 
in Stockholm was Finse taalverwerving). Een 
week later stonden ik, een paar mensen die ik 
al wel had ontmoet, één iemand die ik in de 
bus naar de haven leerde kennen en vier men-
sen die ik nog nooit had gezien bij de check-in 
automaat voor de Silja Symphony naar Helsin-
ki. De Cruisegang. Over die trip ga ik niet veel 
verder uitwijken, want we zijn pas in de laatste 
week van februari: nog vier maanden om bin-
nen twee pagina’s te bespreken…

Een maand later werd de Cruisegang de 
Copenhagang. Althans, de groepschat heette 
zo, maar in realiteit was het inmiddels gewoon 
the group geworden. Ik denk dat velen die op 
Erasmus geweest zijn dit kunnen beamen: in 
het begin voel je je alleen en af en toe verloren 
in een nieuwe stad, maar ineens is daar die 
vriendengroep die je niet meer uit je leven weg 
kan denken. Zo’n groep waarvan je het moei-
lijk vindt het leven zonder hen over een paar 
maanden voor te stellen.

Ander onderwerp voor ik te melancholisch 
word. Hoe kwam ik hier nou ook alweer te-
recht? Oh ja! Ik moest nog studeren! Waarom 
dacht ik dat het een goed idee was om Fins te 
leren vanuit een taal die ik, technisch gezien, 
ook nog aan het leren ben? Koska se on haus-
kaa. Siksi.2 Maar zonder gekkigheid, ik 
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maakte me in het begin nog enigszins zorgen 
over of ik wel mee zou kunnen komen met het 
Zweeds op de uni. Uiteindelijk viel het (voor 
mij persoonlijk dan) heel erg mee. Sterker 
nog, ik denk dat ik net zo veel Zweeds als Fins 
geleerd heb in die paar maanden. Slang en 
uitdrukkingen leer je niet uit een boek, daar-
voor zal je toch een tijdje tussen de moeder-
taalsprekers moeten zitten.

Even terzijde, het was wel erg praktisch om 
Zweeds te kunnen. Ik geef toe dat in Scandi-
navië, zeker in de grote (studenten)steden, 
veruit de meeste mensen prima Engels spre-
ken. Toch had ik er af en toe een streepje mee 
voor. Enerzijds is het gewoon makkelijk niet 
alle productnamen te hoeven vertalen als je 
om boodschappen gaat, anderzijds ook in wat 
belangrijkere situaties. Ik heb geloof ik voor 
vier verschillende mensen met de Vårdcen-
tralen (soort GGD) aan de lijn gehangen en als 
er echt iets aan de hand is, is nieuws in het 
Engels soms schaars. En ik heb een paar keer 
iemands Duolingo-streak kunnen redden.

Goed, ik schrijf weer teveel. Misschien is het 
een beetje een anticlimax, maar dit verhaal 
heeft eigenlijk geen moraal. Ik kan wel heel 
uitgebreid uitweiden over andere tripjes naar 
Kiruna of Åland, of over Valborg vieren in

Uppsala, maar hoewel dat absoluut super tof 
was, is dat niet wat ik het meeste mis of wat 
me het meest is bijgebleven. 

Wat ik het meest mis zijn de mensen om me 
heen. Je wordt zo snel zo hecht met mensen 
die je een maand eerder nog nooit gezien had. 
Concreet voorbeeld: als mijn toekomstige zelf 
me in januari gezegd had dat in april iemand 
die ik nog niet kende mijn haar rood zou ver-
ven, had ik mezelf voor gek verklaard.

En wat mij het meest is bijgebleven? Niet het 
noorderlicht zien op Lappis Strand, Andreas 
Norlén ontmoetten of Zweeds babbelen in 
de supermarkt. Ook niet het klagen over de 
prijzen bij Systembolaget, de fameuze cruise 
naar Helsinki of vier punten scoren bij het 
shuffleboarden in Kopenhagen. Zelfs niet de 
spontane etentjes bij de Max, alle fika’s of de 
boottochtjes naar Vaxholm.

Wat mij het meest is bijgebleven zijn de wan-
delingetjes door de stad met iedereen.

Åh det var skönt när vår Stockholm var grönt,
Sakta vi gick genom stan.                          	

1. Vertaling: “JA! Ik wil fins praten! Dat gaan we 
doen!”
2. Vertaling: “Omdat het grappig is. Daarom”.
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Floridaanse mælstrom
Een staafkerk domineert de horizon. Kleurige huizen. Mensen gekleed in bunad. 

In het Noorwegen-paviljoen in Disney-themapark Epcot waan je je even in het Hoge Noorden. 
Tegenwoordig is het stukje Noorse idylle een van de meest populaire delen van het park, maar 

de populariteit is zeker niet te verklaren met een fascinatie voor Noorwegen onder Disney-
liefhebbers. Het paviljoen vertelt naast een verhaal van Noorse culturele politiek, 

vooral een van geld.
Tekst & beeld: Rick van Staten

Eerst even vaststellen waar we het precies 
over hebben. Epcot is een van de parken in 

het Walt Disney World Resort, in de zuidelijke 
Amerikaanse staat Florida. Hoewel het volle-
dig in handen is van Disney, zal je hier weinig 
van de iconische prinsessen vinden. In plaats 
daarvan is het park een soort eeuwige we-
reldtentoonstelling, waarbij een deel gewijd is 
aan technologie en wetenschap en een ander 
aan de verschillende culturen op aarde: 
de World Showcase. 

Bij de planning van het park werd er van-
uit Disney ook een Scandinavisch paviljoen 
beoogd, maar omdat zij destijds sterk af-
hankelijk waren van sponsoren moesten zij 
daarvoor wel financiële steun krijgen van de 
Scandinavische landen. Hoewel ze in de hoop 
dat alle drie zouden meewerken alvast een 
replica van een Deens huisje hadden gemaakt, 
hapte uiteindelijk alleen Noorwegen toe. De 
Noren zagen vooral kansen om toeristen 
te lokken vanuit de hele wereld. De Noorse 
overheid investeerde ruim 10 miljoen dollar 
in het paviljoen, daarnaast voegden enkele 
Noorse bedrijven nog ruim 30 miljoen toe. 
Met de financiële steun uit Noorwegen kon 
Disney eind jaren ‘80 dan eindelijk beginnen 
aan hun versie van het Scandinavische land.

Dat er zoveel verschillende partners betrok-
ken waren bij de totstandkoming van het 
paviljoen leidde tot grote veranderingen in 
de voorgelegde plannen. Disney had namelijk 
voor ogen om het traditionele, mythische 
Noorwegen te presenteren. Bezoekers zou-
den in een bootattractie meegevoerd wor-
den door een wereld vol Vikingen, trollen en 
andere magische wezens. De Noorse inves-
teerders waren echter niet onder de indruk. 
Het moderne Noorwegen moest ook aan bod 
komen. Het uiteindelijke resultaat was een 
ongemakkelijk compromis - een bootattractie 
waarbij bezoekers geconfronteerd werden 
met zowel trollen als olieplatformen - 
genaamd Mælstrom. 

Wellicht vat de wandschildering bij de op-
stapplek de attractie wel het best samen. Het 
was een nogal bonte samenstelling. Naast de 
trollen en het altijd aanwezige olieplatform 
waren er ook vissersboten, ijsberen en een 
cruiseschip op te zien. De bonte boel ging 
door in de attractie zelf, waar je meteen werd 
ontvangen door alvader Odin zelf. De woor-
den die hij uitsprak zijn nogal bekend gewor-
den: “You are not the first to pass this way, nor 
shall you be the last. Those who seek the spirit 
of Norway face peril and adventure—but more 
often find beauty and charm.” 

Charme had de attractie dan ook wel, in 
al zijn veelzijdigheid. Het avontuur begon 
tussen de Vikingen, zoals Disney al voor ogen 
had. Langs de langschepen en -huizen wer-
den gasten geleid naar een magisch bos. Daar 
vond een confrontatie plaats met een nøkk - 
een watermonster - en een driekoppige trol. 
De trol stuurde de boot achteruit terug over 
een waterval, waardoor de spanning wat toe-
nam. Niet alleen de spanning nam toe, maar 
ook de invloed van de Noorse investeerders. 
Nadat gasten langs de fjorden gevuld met 
magische wezens waren geroetsjt, maakten 
ze een korte detour langs de Noordpool. 
Noorwegen moest natuurlijk gepresenteerd 
worden in al zijn diversiteit, dus ook de ijsbe-
ren van Svalbard. Na een laatste val door de 
fjorden kwamen gasten in de meest opmer-
kelijke scène van de attractie. Een stormach-
tige Noordzee met in het midden hét symbool 
van modern Noorwegen - het olieplatform. 
Na deze heftige confrontatie met de werke-
lijkheid stapten gasten uiteindelijk uit in een 
gezellige kleine haven. 

Ondanks de vreemde combinatie van elemen-
ten werd Mælstrom al snel een klassieker voor 
vele Epcot-liefhebbers. Het was een attractie 
die de bijzondere kanten van Epcot liet zien, 
een park dat heel anders moest zijn dan de 
magierijke Magic Kingdoms. Ter lering ende 
vermaak, dat was het motto dat gold voor 
Epcot. De nogal eclectische attractie paste 
daarbij; gasten werden niet alleen ver-

Cultuur
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maakt met fantasierijke werelden, maar ook 
geconfronteerd met de harde realiteit van de 
echte wereld. Noorwegen is nou eenmaal het 
land van magische trollen én ruwe olie.

De magie die de vele Epcot-fans beleefden in 
de attractie, werd echter niet gedeeld door 
andere bezoekers. Mælstrom was in het begin 
een populaire attractie, maar de tijd liet zijn 
sporen achter. Het spektakel van de jaren ‘90 
was al snel niet zo spectaculair meer. Ook 
Noorwegen zag het paviljoen niet meer zitten 
na de eeuwwisseling. De aanwezigheid in 
het Disney-pretpark leverde niet het aantal 
toeristen op dat ze hadden verwacht. In 2005 
trokken ze zich officieel terug als financier en 
lieten de hele bonte boel over aan Disney.

Het paviljoen viel in verval. Disney had geen 
zin om geld te investeren in een zinkend 
schip. Tot 2013 - Frozen komt uit. De film die 
is geïnspireerd door een Deens sprookje en 
de Noorse cultuur wordt een globaal succes. 
Disney ziet kansen om zijn meest populaire 
film aller tijden in te zetten om het Noorwe-
gen-paviljoen nieuw leven in te blazen. Het 
jaar erna, in 2014, wordt dan ook de ombouw 
van Mælstrom aangekondigd. Het olieplatform 
moest plaatsmaken voor Anna en Elsa.

De Frozen-metamorfose blijkt een enorm 
succes te zijn, Frozen Ever After zoals de 
boottocht werd hernoemd heeft bijna dage-
lijks de langste wachtrijen in het park. Frozen 
neemt ook de rest van het Noorwegen-pa-
viljoen over. In de staafkerk-replica zijn nu 
al twee tentoonstellingen geweest over hoe 
Noorse en Samische cultuur de films heeft 
geïnspireerd. In het Royal Sommerhus, een 
kopie van een huis uit Sverresbrog, kunnen 
gasten Anna en Elsa in levenden lijve ont-
moeten. De excentrieke mix uit de tijd van 
Mælstrom maakt zo langzaam plaats voor een 
homogene fantasiewereld.

Naast de waardering voor Noorse cultuur, 
speelde dus vooral geld een belangrijke rol 
in het bestaan van het paviljoen in Epcot. 
Het stukje themapark raakte al snel verou-
derd door desinteresse van beide betrokken 
partijen. Het nog zo zorgvuldig geplande 
pakket van Noorse clichés paste al kort na de 
eeuwwisseling niet meer in het nieuwe imago 
van Noorwegen als groen en vooruitstrevend 
land. Disney zelf was ook niet tevreden en 
pakte de eerste kans om opnieuw te be-
ginnen. Daarmee is “échte” Noorse cultuur 
wellicht verdwenen, maar voor wie een stukje 
Noorwegen wil ervaren onder een hete zon, 
nodigt het paviljoen je nog altijd uit om te 
dansen op Noorse volksdeuntjes.
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Henk van der Liet
Wie aan de studie Scandinavistiek denkt, ziet automatisch al de karakteristieke snor 

(geframed met een rond hoornkleurig brilletje) van Henk van der Liet voor zich. Sinds 1998 
zette hij zich in als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Vierentwintig jaar later, 
sprak hij zijn laatste woorden in die functie in universiteitsaula uit. Ter ere van zijn afscheid 

reisde Noorderlicht naar het Gelderse Almen om met Henk terug te kijken 
op zijn academische carrière.
Tekst & beeld: Gilles Tijmes

Henk’s studiekeuze
Henk van der Liet begon zijn academische 
carrière als student Scandinavische Taal- en 
Letterkunde aan de universiteit van Gronin-
gen. Maar hoe kwam hij daar terecht?
“Nou, dat was niet zo’n bewuste keuze eigen-
lijk. Ik was een bèta op school en ik had een 
merkwaardige middelbare schoolcarrière 
eigenlijk, want ik ben een typische stapelaar, in 
de zin dat ik ben begonnen op de mavo.”

Hij voegt daar aan doe: “Mijn vader was tech-
nisch, mijn broer is technisch en ik wilde 
eigenlijk iets heel anders doen. Ik had allerlei 
plannen en op een gegeven moment zei een 
leraar tegen mij: ‘Waarom ga je niet iets met 
Denemarken doen?’ Toen heb ik een boekje 
gekocht en ben ik met de fiets naar Denemar-
ken gegaan. Op een of andere manier ging 
bij mij een soort lichtje branden: ik wilde iets 
doen wat heel weinig mensen deden, waardoor 
je een soort unieke expertise krijgt en waar-
door je altijd nodig was. Er zullen altijd men-
sen nodig zijn in niches, hè. Dus nou, ik dacht: 
Ik moet een niche hebben.”

Het idee van een niche hebben was niet Henks 
enige motivatie. “Ik vond het ook wel een leuk 
idee dat je een land kreeg met een taal en met 
een cultuur en dat het eigenlijk een soort ont-
dekkingsreis was van wat daar dan gebeurde. 
Waarom denken mensen zo? Waarom praten 
ze zo? Naïeve vragen eigenlijk, bijna kinderlijk. 
Plus het feit dat ik niet in dienst wilde, dus 
ik had iets van: ‘Nou, ik moet gewoon zo lang 
mogelijk studeren. Dan hoef ik voorlopig niet 
in dienst.’ Maar na een jaar of twee twijfel-
de ik of ik wel mijn hele leven hier mee bezig 
wilde zijn. Toen zei mijn hoogleraar destijds: 
‘Ga jij maar door, want je hebt er blijkbaar wel 
kijk op.’ Dat wilde ik wel doen, maar onder de 
voorwaarde dat ik een jaar in Kopenhagen 
mocht studeren. Dat was voor mij eigenlijk de 
push. Want toen dacht ik: Ik kan niet alleen de 
taal, ik kan niet alleen mensen begrijpen 

en verstaan, maar er zit veel meer achter. Er 
gaat een hele wereld schuil die ik eigenlijk nog 
wil leren kennen.”

Henk op de UvA
Wanneer het gesprek zich wendt richting 
Henks 24 jaar aan de Universiteit van Amster-
dam, beginnen zijn ogen te glunderen.
 
“Het waren fantastische jaren. Het was mijn 
eerste volledige baan. Ik had altijd in deeltijd 
gewerkt en ik wilde eigenlijk ook nooit fulltime 
werken, omdat ik veel tijd wilde besteden aan 
mijn eigen schrijverij, met name ook mijn pu-
blicaties. Ik was ook begonnen met het schrij-
ven voor de Groene Amsterdammer en andere 
bladen. Dat vond ik eigenlijk ook wel leuk, dus 
ik zat ook toen weer op de wip van: nou, wat 
zal ik kiezen? Zal ik fulltime voor de UvA gaan? 
Wat bleek? Ik kon eigenlijk heel veel dingen 
naast de UvA blijven doen die ik daarvoor ook 
al deed.”

En zo begon Henk dus bij de Universiteit van 
Amsterdam, waar hij ook meerdere taken 
kreeg.

“Na een paar jaar werd ik ook afdelingsvoorzit-
ter, wat betekende dat ik plotseling 27 hoogle-
raren moest aansturen. Als ik heel eerlijk ben, 
was dat ook wel een van de leukste dingen 
van het werk. Je moet goed zijn voor je me-
dewerkers en voor je studenten. Daar moet je 
voor opkomen. Maar het heeft geen enkele zin 
om in die ruimte waar iedereen zit te zeggen: 
‘Ik ga voor jullie opkomen.’ Het heeft zin om 
voor mensen op te komen en een strijd te 
voeren voor de opleiding op de plekken waar 
het ertoe doet. Dat zijn meestal de plekken 
waar jij als medewerker niet bent. Dat is de 
plek waar het College van Bestuur zit en waar 
de decanen en overige bestuurders, inclusief 
de studentbestuurders zitten. Daarom ben ik 
afdelingsvoorzitter geworden en heb ik best  

Afscheidsinterview

11

“Je moet academisch blijven investeren 
om een specialist te zijn”



“

“

Geef mij 
 Himmelbjerget 
in Denemarken 
van 147 meter, 

dat vind ik 
genoeg



“

“

veel geïnvesteerd in de faculteit en de 
Universiteit van Amsterdam.”

Met Henk zijn positie, kwam het vraagstuk 
over de staat van Scandinavistiek ook aan bod:
 “Ik vond dat Scandinavistiek te veel bleef 
zitten in traditionele manieren van taal- en 
letterkunde bekijken. Scandinavistiek is een 
hele kleine opleiding. In Groningen waren we 
daar met drie of vier studenten Deens en op 
een gegeven moment was ik ook de enige. Je 
merkte toen al dat het een te klein milieu was. 
Er was te weinig onderlinge discussie en te 
weinig gisting. Toen ik naar de Universiteit 
van Amsterdam kwam, was het grotere speel-
veld iets waar ik naar uitkeek. Ik heb altijd ge-
vonden dat een taal een land is met een volk, 
met een cultuur, met gewoontes, met manie-
ren van denken. Je kunt het niet alleen hebben 
over puur taal- en letterkunde. Het gaat erom 
hoe je dingen met elkaar verbindt. Ik vind dat 
we nu met Scandinavistiek een hele goede 
weg zijn ingeslagen: we hebben echt wel een 
unieke blend gevonden van taal-, cultuur- en 
letterkunde. En tegelijkertijd is het wel zo dat 
ik vind dat er wat te weinig aandacht is voor 
literatuur en voor media. Media, met name 
film en televisiedrama, zie ik als een verleng-
stuk van zowel literatuur als toneel als andere 
media.

Academisch advies 
van Henk
Als scandinavist komt de vraag vaak voorbij: 
“Wat kun je er nou eigenlijk mee?”. 
We legden de vraag aan Henk voor, die ver-
volgens zijn academische visie met gezonde 
passie uitlegde.

“We hebben behoefte aan mensen die redelijk 
breed zijn opgeleid. Die academisch hun weg 
kunnen vinden, die met mes en vork kunnen 
eten zoals ik het graag uitdruk en die een rol 
kunnen spelen in de internationale weten-

schap. Alleen maar zitten pielen in Amsterdam 
of Tytsjerksteradiel is voor mij een 
absolute no go. De Deense literatuur en cul-
tuur zijn zo innovatief, dat je eigenlijk niet een 
paar jaar kunt missen. Je moet academisch 
blijven investeren – lezen, luisteren, kijken, 
denken en doen – om een specialist te zijn. Je 
hebt ook mensen die een oom of een tante in 
Denemarken of in Zweden hebben, of mensen 
die geboren zijn in Denemarken, dan komen 
ze terug en dan zijn ze ineens Scandina-
vië-specialist. Dan denk ik: ‘Mensen, wake up.’ 
Als iemand die een Engelse achtergrond heeft 
in Nederland komt wonen, dan is die voor ons 
toch ook niet meteen Engeland-specialist?”

Op de vraag of Scandinavië als regio wel 
zo prikkelend is, gezien de huidige situatie, 
kwam Henk met een scherp antwoord:

“Als het zo zou zijn dat het belang van het vak 
aan de universiteit afhangt van of iemand een 
bom gooit op zoiets, dan zijn we wel heel ver 
weg. Ja, je kunt zeggen, voor studenten van 
Slavische Talen en Culturen is het van be-
lang dat er nu oorlog in Oekraïne is. Maar als 
dat de reden zou zijn om een vak wel of niet 
aan te bieden, dan vind ik dat ongeveer het 
slechtste argument. Wat ik een veel mooier 
argument vind, is bijvoorbeeld dat je zegt: ‘De 
literatuur van Rusland of de Arabische wereld 
is zo inspirerend, daar willen we altijd mensen 
met kennis van zaken voor hebben.’ Daarom 
is voor mij ook Scandinavië een mooie keuze 
geweest... Het zijn interessante landen met 
interessante culturen, met interessante men-
sen, en een fenomenale internationale positie. 
Ik heb nooit gezegd dat iets spectaculair moet 
zijn. Ik heb geen hoge bergen nodig. Ik hoef 
niet naar de Alpe d’Huez. Geef mij Himmelb-
jerget in Denemarken van 147 meter, dat vind 
ik genoeg.”

De toekomst
“Ik heb nu veertig jaar de kar getrokken en 
ben toe aan andere dingen. Ik ben nu bezig 
met het schrijven van een boek waar mijn 
afscheidscollege over ging, dus dat was een 
soort sneak preview. Het gaat over vagebon-
den en landlopers in de Scandinavische lite-
ratuur. En waarom gaat het daarover? Omdat 
het buitenbeentjes zijn. Ze wijken af. En, de 
vraag is dan: waarin wijken ze af? Daar gaat 
mijn boek over.”

‘Mensen, wake up’ 
Als iemand die een

Engelse achtergrond 
heeft in Nederland 

komt wonen, 
dan is die voor ons 
toch ook niet een 

Engeland-specialist?
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Nordomreis 2022
Afgelopen schooljaar had ik het fantastische privilege om voorzitter te mogen zijn van 

Nordom. Een groot onderdeel daarvan was het organiseren van de jaarlijkse studiereis samen 
met de reiscommissie. Toen bleek dat het mogelijk was om naar Reykjavík te gaan was het 

eigenlijk direct al feest en iedereen was dan ook tijdens de gehele reis in een jubelstemming. 
Daarom wil ik als per traditie bij Noorderlicht en als oud-voorzitter graag nog eens terugblik-

ken op deze zeer geslaagde reis.
Tekst: Eva van Maanen // Beeld: Gilles Tijmes

Dag één
Op 4 mei vlogen we van Schiphol naar 
Keflavík, de grootste luchthaven van IJsland. 
Dit was meteen al een bijzondere ervaring 
omdat we tijdens de Dodenherdenking al 
hoog in de lucht zaten en meerdere tijdzones 
passeerden. Desondanks hield de piloot twee 
minuten stilte, waarna we na wat minimale 
turbulentie alweer spoedig landden in (naar 
mijn mening) het mooiste land ter wereld: 
IJsland! We sliepen in een hostel middenin het 
centrum van Reykjavík, waar iedereen na de 
lange reis al snel hun eigen bed had gekozen 
voor de nacht. 

Dag twee
De eerste activiteit op de planning was een 
tour door het centrum van Reykjavík, ver-
zorgd door een echte IJslander die bevriend 
was met iemand uit de reiscommissie. Zo 
kregen we én de toeristische trekpleisters 
te zien én de wat minder bekende plekken. 
Tegelijkertijd wisten we hierdoor ook gelijk 
de weg, aangezien Reykjavík niet bepaald een 
grote stad is. Na de rondleiding was de rest 
van de middag vrij, die door de meesten werd 
gebruikt om de vele winkels in en rondom de 
hoofdstraat te bezoeken. Als kers op de taart 
zijn we ‘s avonds naar de enige gay club ge-
naamd Kíkí in de stad gegaan, waar we tot in 
de vroege uurtjes karaoke hebben gezongen.

Dag drie
Nadat we inmiddels een beetje gesetteld 
waren in de stad en in het hostel, vertrokken 
we naar dat waar IJsland bekend om staat: de 
prachtige natuur. Met de bus reisden we af 
naar een berg genaamd Esja, die net buiten 
Reykjavík ligt. Aan het begin ontstond er wat 
onduidelijkheid over de route die we zouden 
gaan lopen: het bord aan het begin van de 
wandelpaden gaf aan dat de tocht veel moei-
lijker bleek te zijn dan we in eerste instantie 
hadden gedacht. Een gedeelte van de groep 
besloot de uitdaging aan te gaan, de rest 
besloot een andere route te nemen. Welke 
route nu de beste was, durf ik nog steeds niet 
te zeggen omdat er zo veel verschil tussen 
zat. De grootste groep heeft uiteindelijk in de 
sneeuw gestaan en de groep waar ik in mee-
liep heeft een stuk door het bos gelopen en 
een aantal beekjes overgestoken, tot het op 
een gegeven moment zo steil werd dat we te-
rug zijn gegaan. Er stopte maar één bus in het 
uur aan de voet van de berg en het werd op 
het laatst nog spannend of we de bus wel gin-
gen halen, omdat er een aantal mensen nog 
onderweg was naar het verzamelpunt. Geluk-
kig zagen we hen aan komen lopen (en uitein-
delijk rennen) vanuit de verte, precies op het 
moment dat de bus arriveerde. We hielden 
de bus even staande en begonnen langzaam 
met instappen. Op deze manier kon iedereen 
uiteindelijk weer mee en hoefden we niet 

Reisverslag
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te wachten op de volgende bus, die pas na een 
uur zou vertrekken. Al met al was het een zeer 
geslaagde klim en na deze intensieve dag was 
iedereen doodop.

Dag vier
Omdat we de dag ervoor een grote activiteit 
hadden, besloten we op deze dag wat meer 
rust in te bouwen en iedereen hun eigen ding 
te laten doen. ‘s Ochtends had een deel van de 
groep een boottocht geboekt om papegaai-
duikers te spotten, een ander deel ging naar 
een wel heel bijzonder …langwerpig… muse-
um en de rest ging naar een soort bazaar waar 
allerlei IJslandse dingen werden verkocht. 
Daarnaast werd er door een aantal van ons, 
waaronder ikzelf, ook een bezoek gebracht 
aan het Nationale Museum van IJsland, een 
zeer indrukwekkend museum dat volledig in 
het teken staat van de uitgebreide geschiede-
nis van het eiland.

Beeld: het Fallusmuseum

Dag vijf
Dag vijf was toch wel het absolute hoogtepunt 
van de reis. Op deze dag stond eigenlijk eerst 
een bezoek aan Perlan gepland, een groot 
maar ook duur museum in Reykjavík. Maar na 
wat rekenwerk van de reiscommissie bleek dat 
we voor hetzelfde geld ook drie busjes konden 
huren voor de dag en de echte IJslandse hot-
spots ver buiten de stad ook konden bezoe-
ken. Hierdoor werd het ineens mogelijk om de 
geisers in Geysir te zien, de enorme waterval 
Gullfoss en het historische natuurwonder 
Þingvellir. Vergezeld door goede muziek heb-
ben we een groot deel van Zuidwest-IJsland 
kunnen doorkruisen, waarna we bij terug-
komst in het hostel moe maar voldaan als een 
blok in slaap vielen.

Beeld: de waterval Gullfoss

Dag zes
De laatste dag was een lichtelijk trieste dag, 
we moesten nu toch echt afscheid gaan 
nemen van deze fantastische plek. Er waren 
al een aantal studenten vroeg in de ochtend 
vertrokken, omdat zij op dat moment in het 
buitenland studeerden en een andere vlucht 
hadden dan de rest van de groep. Onze vlucht 
zou pas rond een uur of vijf zijn en nadat we 
hadden uitgecheckt, verspreidden we ons 
al snel over de stad om nog even de laatste 
souvenirs in te slaan. Een potje weerwolven, 
zoals we de voorgaande avonden vaak had-
den gedaan, zat er dan ook niet meer in, maar 
er zijn die dag (vooral door mij) nog wel een 
hoop spelletjes gespeeld voordat het tijd was 
om richting de bus naar het vliegtuig te gaan. 
Er was gelukkig een goede verbinding met het 
vliegveld en al snel stonden we weer voor de 
ingang van Keflavík. We hadden ons een klein 
beetje vergist in de tijd maar dit bleek niet uit 
te maken omdat de vlucht een uur vertraging 
had. Al snel zaten we allemaal weer in het 
vliegtuig en waren we weer onderweg naar 
Nederland. Gedurende deze week hadden 
we elkaar allemaal heel goed leren kennen en 
hebben we een hechte band gevormd, maar 
eenmaal terug op Schiphol was het toch echt 
weer tijd om afscheid te nemen en terug te 
keren naar ons oude leventje.

Met dank aan de reiscommissie die ondanks 
sommige moeilijke taken toch het hoofd 
boven water heeft weten te houden en ervoor 
heeft gezorgd dat we deze fantastische reis 
zonder problemen hebben weten te maken. 
Op naar de volgende!
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Vad fan zeg jij nou?!
Wie een Noordse fi lm of serie kijkt, merkt al snel dat er niet geschroomd wordt om te vloeken 
en schelden. Ook in het Nederlandse repertoire wordt heel wat af gefoeterd, maar hoe wij ons 

uiten is anders dan bij onze noorderburen. Ook lijkt schuttingtaal in het noorden iets 
gebruikelijker te zijn dan hier. Hoe zit dat? 

Tekst: Noortje Peek // Beeld: Rick van Staten

Allereerst is het belangrijk om op te 
merken dat er oorspronkelijk een subtiel 

betekenisverschil zit tussen vloeken en schel-
den. Vloeken is het misbruiken van bepaalde 
(meestal godsdienst-gerelateerde) woorden. 
Schelden houdt in dat er beledigende of 
kwetsende woorden worden geuit. Anders 
gezegd: vloeken is wat algemener en schelden 
richt zich op een specifi ek persoon of groep. 
Tegenwoordig worden de twee termen als 
synoniemen gebruikt voor het uiten van grof 
taalgebruik en dat is ook in dit artikel het 
geval.

Even voor de duidelijkheid: niet alleen in 
Nederland en Scandinavië, maar over de 
hele wereld wordt grof taalgebruik gebe-
zigd. Met welke termen en hoeveel er wordt 
gevloekt ligt per cultuur anders, maar de 
meest voorkomende onderwerpen wereld-
wijd om over te foeteren zijn seks, religie en 
lichamelijke afvalstoffen. De meest gangbare 
theorie over waarom we vloeken en schelden 
is dat het een respons is op pijn, zowel fysiek 
als mentaal. Een van de experimenten die 
deze theorie ondersteunt, is die met bakken 
ijswater. De proefpersonen werd gevraagd om 
zo lang mogelijk hun hand in een kom ijskoud 
water te leggen. De ene groep mocht erop los 
vloeken, de andere groep moest het netjes 
houden. Het bleek dat de vloekende groep 

het langer volhield dan de andere: de 
pijngrens komt dus hoger te liggen als je 
niet op je taalgebruik hoeft te letten en in de 
rondte mag tieren. Oftewel: als je vingers niet 
zo’n fan zijn van ijskoud water, of als je een 
papiersnee oploopt aan je schrift tijdens col-
lege, doet dat door een lekker potje vloeken 
ineens veel minder zeer. 

Een mondiaal fenomeen is dat, met het Engels 
als wereldwijde lingua franca, er veel scheld-
woorden en vervloekingen uit die taal worden 
overgenomen in andere talen. Denk maar aan 
woorden als fuck(ing), shit en alle bijbehoren-
de variaties daarop. Het komt regelmatig voor 
dat talen naast het gebruik van de originele 
schrijfwijze hun eigen spelling geven aan de 
leenwoorden, zoals bijvoorbeeld het Noorse
fakk en føkking. Ondanks dat het Noorse dritt, 
Zweedse skit, Deense skide, Faeröerse skittur
en IJslandse skítur nogal veel weg hebben van 
het Engelse shit, is dat waarschijnlijk geen 
leenwoord. Sterker nog: sommigen beweren 
dat het woord afstamt van het Oudnoordse 
skjúta. Anders gezegd: de Engelsen hebben 
het misschien lang geleden juist van de noor-
derlingen geleend.

De meest populaire vloekwoorden i Norden
zijn gerelateerd aan de duivel en de hel. De 
bekendste daarvan is waarschijnlijk 

Taal

Tekst: Noortje Peek // Beeld: Rick van Staten
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fan/faen/fanden (duivel) en dit woord komt 
mogelijk uit het Fries, dat verwant is aan de 
Scandinavische talen. Niet alleen in de Ger-
maanse talen van het noorden, maar ook in 
het Fins komen saatana en helvetti terug. Dat 
helse uitspattingen populair zijn onder de 
vloekende Scandinaviërs, ligt waarschijnlijk 
ten grondslag aan het wijdverspreide luther-
se geloof. Ondanks het feit dat ook nu veel 
Scandinaviërs gelovig zijn en vloeken in het 
christendom over het algemeen niet wordt 
gewaardeerd, doen zij het er niet minder om: 
de Zweden zijn zelfs creatief met grof taalge-
bruik. Ze maken regelmatig aparte combina-
ties van meerdere (duivelse) verwensingen, 
dus je hoeft niet op te kijken van samen-
raapsels als helvetes jävla skit en dergelijke 
krachttermen. 

In Nederland hangen de woorden waarmee 
wij foeteren ook sterk samen met religie, al-
leen wordt in ons kikkerlandje de woede meer 
op God gericht in plaats van op de duivel. Je 
hoort hier over het algemeen eerder godver-
domme dan verduveld. Waar de Nederlanders 
al helemaal dol op zijn - en wat in Denemar-
ken ook sporadisch voorkomt - is het schel-
den met ziektes. Kraftedeme, een verbastering 
van kraft æde mig (vrij vertaald: moge kanker 
mij opvreten), is een nogal sterke term in het 
Deens die je niet iedere dag zal tegenkomen. 
De Nederlanders worden wat vloeken met 
ziektes betreft echter net zo creatief met 
samenstellingen als de Zweden met de duivel, 
en zijn ook niet bang om het eruit te gooi-
en. Voorbeelden hiervan heb je vast al eens 
gehoord; misschien wel uit de mond van een 
ras-Amsterdammer die bijna van zijn sokken 
gereden wordt. 

Er zijn ook een aantal verschillen tussen de 
Nederlandse en Noordse vloekpartijen. In 
Zweden bijvoorbeeld wordt ook wel eens 
heel netjes frustratie geuit met getallen als 
sjutton of tusen, terwijl je dat hier eigenlijk 
niet hoort: hooguit in combinatie met andere 
woorden, zoals in (ouderwetse) uitlatingen 
als duizend bommen en granaten nog aan 
toe! Daarentegen hoor je in Nederland veel 
scheldwoorden die geslachtsgebonden zijn 
of met genitaliën te maken hebben - waarvan 
kut(wijf) en lul waarschijnlijk de bekendste 
voorbeelden zijn - maar die worden in het 
noorden als zeer ongepast beschouwd. 

Onder de jeugd worden seksuele scheldwoor-
den als fi tta, kuk en hora echter steeds popu-
lairder, al is de oudere garde daar dus niet van 
gediend. 

Maar is er niet sowieso bezwaar te maken 
tegen vloeken? Sommige mensen kunnen 
immers aanstoot nemen aan grof taalgebruik,  
vooral als het persoonlijk wordt. Het hangt 
echter wel af van de situatie waarin en tegen 
wie het gebruikt wordt. Tijdens een sollici-
tatiegesprek zeg je niet zo snel dat je fucking
enthousiast bent, want dat komt niet zo pro-
fessioneel over. Ook aan de telefoon met oma 
zal je misschien niet zo snel vloeken, tenzij je 
oma zelf natuurlijk net zo hard meedoet. Voor 
sommige Scandinaviërs is het heel normaal 
om in huiselijke sfeer milde vloekwoorden als 
fan gewoon te gebruiken. Net als in Nederland 
verschilt dat echter per gezin. Je zou ter ver-
dediging van het vloeken kunnen zeggen dat 
sommige scheldwoorden door het veelvuldige 
gebruik hun originele betekenis zijn verloren 
en daarom niet meer zo aanstootgevend zijn. 
Het is als het ware een tussenwerpsel gewor-
den en heeft, in het geval van een religieus 
scheldwoord, inmiddels niets meer met het 
geloof te maken. Je bent dus niet echt God aan 
het verdoemen, maar gewoon boos dat je je 
kleine teen hebt gestoten.

Vloeken wij dus echt beduidend anders dan 
onze noorderburen? Ja en nee. Wij vloeken dan 
wel met andere termen, maar wat betreft de 
hoeveelheid en regelmaat waarmee gevloekt 
wordt lijken de Nederlanders en Scandinaviërs 
redelijk gelijk op te gaan. Er zou een uitge-
breide studie op losgelaten moeten worden 
om de daadwerkelijke verschillen aan te tonen 
in zowel het vloeken zelf als hoe ernaar geke-
ken wordt. Maar tot die tijd zullen wij zelf een 
inschatting moeten maken of vloeken gepast is 
of niet. Let daar dus zelf ook een beetje op als 
je naar Scandinavië gaat: met grof taalgebruik 
vindt de één je een held, maar bij de ander 
maak je er geen vrienden mee.
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Paulette van der Voet
Voor deze editie van Noorderlicht spreekt Noa Evers met Paulette van der Voet over de weg 
die een beginnende scandinavist kan afleggen in de academische wereld, namelijk de wereld 

van onderzoeksmasters, PhD’s, publicaties en conferenties. Een weg waarin de rol van de 
universiteit wellicht meer aanwezig mag zijn dan dat zij nu is.

Tekst: Noa Evers // Beeld: Paulette van der Voet

Het is 31 oktober: het is een regenachtige 
maandagochtend waarop ik mijn laptop 

aanzet vanaf mijn tijdelijke verblijfplaats in 
Aarhus. Vandaag heb ik een gesprek met Pau-
lette van der Voet, een oud-studente Scandina-
vië studies die sinds 2020 in Umeå bezig is met 
een PhD in taaldidactiek. Na een korte intro-
ductie kom ik al snel ter zake over de reden 
waarom ik Paulette graag wil interviewen voor 
de eerstvolgende editie van Noorderlicht. Colle-
ges van docenten als Irene Zwiep, Suze van der 
Poll en Bart Wallet hebben namelijk een nieuw 
maar uitdagend idee in mijn hoofd gepland: het 
nastreven van een carrière in de academische 
wereld. Maar hoe wordt men een academicus? 
Waar moet je beginnen? Hoe komt men über-
haupt terecht bij een PhD? Als ik mij naar mijn 
medestudenten wend worden mijn vragen-
de ogen door precies dezelfde vragende ogen 
beantwoord en besluit ik maar eens op zoek te 
gaan naar iemand die verstand van zake heeft.  

Wat leuk dat je aan dit interview wilt mee-
doen. Zou je kunnen beginnen met iets te 
vertellen over wat je gedaan hebt nadat je de 
bachelor Scandinavië studies hebt afgerond?

Als eerste heb ik de eenjarige master meer-
taligheid gedaan aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Tijdens deze master deed ik een 
onderzoeksstage bij de Arctische Universi-
teit in Tromsø waar ik in aanraking kwam 
met zowel onderzoek als minderheidstalen 
als het Samisch. Voornamelijk het onderzo-
ek doen naar curricula en taalbeleid vond ik 
erg interessant en ik besloot dat ik hier mee 
verder wilde. Ik had echter het gevoel dat ik 
nog geen goede basis had om meteen al te 
beginnen aan een PhD. Om die reden besloot 
ik een tweede master Indigenous Studies te 
gaan doen aan de Universiteit van Tromsø. 
Vervolgens ben ik in 2020 begonnen met mijn 
PhD in taaldidactiek. 

Beeld: Paulette van der Voet

Wanneer dacht je voor het eerst na over een 
academische carrière?

Ik had nog nooit nagedacht over het doen 
van een PhD. Ik had hele andere plannen voor 
na mijn master. In de eerste instantie dacht 
ik aan iets met vertalen bij een uitgeverij. 
Pas rond het einde van mijn stage in Tromsø 
kwam het idee van een PhD ter sprake. Rond 
het einde van mijn stage had ik namelijk een 
evaluatiegesprek met mijn stagebegeleider 
met wie ik het had over mijn plannen voor 
na mijn master. Zij stelde als eerste de vraag: 

Interview met oud-studente

De scandinavist als academicus
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“Heb je er wel eens over nagedacht om een 
PhD te gaan doen?” – en nee, dat had ik niet. 
Ik ben een eerstegeneratiestudent, wat bete-
kent dat niemand in mijn familie gestudeerd 
heeft en deze wereld mij vreemd was. Promo-
veren, dat is iets wat andere mensen doen. Ik 
heb mij nooit gerealiseerd dat ik dit ook zou 
kunnen doen. 

Waarom heb je ervoor gekozen om je te specia-
liseren in taalkunde?

Dit was eigenlijk heel toevallig. Tijdens mijn 
bachelor heb ik mij meer gericht op litera-
tuurwetenschap en genderstudies. Ik was van 
plan om na mijn bachelor een master gender-
studies te gaan doen, maar tijdens de zomer 
voordat ik zou beginnen had ik plotseling het 
gevoel dat deze master toch niets voor mij 
was. Daardoor heb ik drie weken voordat het 
studiejaar begon een andere master gekozen 
en ben ik taalwetenschap gaan doen.

Heb je tijdens je bachelor al stappen gezet ter 
voorbereiding op een PhD?

Nee, totaal niet dus. Op zich hadden andere 
bachelors als betere voorbereiding kunnen 
dienen op de PhD die ik momenteel doe, maar 
tegelijkertijd ben ik door Scandinavistiek te 
studeren gekomen waar ik nu ben. Ik spreek 
de taal, ik heb veel geleerd over de cultuur en 
daardoor begrijp ik ook mijn onderzoek beter. 
Bovendien ben ik door deze studie geïnteres-
seerd geraakt in het Samisch. Zonder Scan-
dinavistiek zou ik niet kunnen doen wat ik nu 
doe. 

Wat had je tijdens je bachelor alvast willen 
weten over het doen van een PhD?

Ik had graag willen weten dat het systeem van 
een PhD erg verschilt per land. Zo is het in 
Nederland bijvoorbeeld heel erg moeilijk om 
een PhD en financiering voor onderzoek 

te krijgen, terwijl deze dingen in Scandinavië 
veel beter geregeld zijn. Ook is bijvoorbeeld 
het aanbod aan PhDs in Scandinavië veel gro-
ter en zijn het volledig betaalde banen. 

Aangezien we het hebben over voorbereiding, 
zijn er bepaalde dingen die je tijdens je ba-
chelor al zou kunnen doen om je voor te berei-
den op een PhD?

Mijn zusje heeft ook Scandinavië studies ge-
studeerd en daarnaast deed ze ook Europese 
studies. Binnen Europese studies werden de 
studenten al aangemoedigd om bijvoorbeeld 
als onderzoeksstudent bij een onderzoeks-
project te werken. Daardoor heeft zij zich al 
kunnen voorbereiden tijdens haar bachelor. 
Ze heeft uiteindelijk geen PhD gedaan, maar 
voornamelijk kennis die zij tijdens haar onder-
zoeksmaster heeft opgedaan heeft haar erg 
geholpen.

Even over die onderzoeksmaster, hoe zit dat 
precies? Je hebt zowel eenjarige masters als 
tweejarige onderzoeksmasters. Kan je met 
beide vervolgens een PhD doen?

Dat zijn één van die dingen die dus heel erg 
verschillen per land, en wat dus handig is om 
te weten. In Noorwegen word je bijvoorbeeld 
niet toegelaten tot een PhD met een eenjarige 
master. De Noren kennen namelijk helemaal 
geen eenjarige masters. Maar in Zweden 
hebben ze bijvoorbeeld wel eenjarige mas-
ters, deze heten magisters. Mijn collega heeft 
bijvoorbeeld een eenjarige master gedaan. Ik 
denk echter wel dat het moeilijker is om toe-
gelaten te worden tot een PhD met een een-
jarige master. Je hebt vaak minder ervaring 
en je masterscriptie is vaak korter of kleiner 
qua aantal studiepunten, dus dit speelt zeker 
een rol. Voornamelijk in Nederland waar er zo 
weinig plekken zijn voor scandinavisten bin-
nen de universiteiten is dit echt van belang. 
Ik had mijn eenjarige master gedaan zonder 
er echt over na te denken. Ik kreeg pas door 
hoe het werkt met de voorbereiding voor een 
PhD tijdens mijn master. Hierdoor kon ik die 
informatie gelukkig wel doorgeven aan mijn 
zusje die een jaar na mij zou afstuderen. Dit 
zijn wel allemaal handigheden die goed zijn 
om te weten. Maar je moet maar net mensen 
om je heen hebben die je dat vertellen.

Zijn er verder nog belangrijke eisen voor het 
doen van een PhD?

Het ligt er heel erg aan bij welke universiteit 
je een PhD wilt doen. Ik heb zelf bij heel veel 
universiteiten gesolliciteerd en er zijn univer-
siteiten die graag willen dat je al publicaties 

“

“Promoveren, 
dat is iets wat 

andere mensen 
doen. Ik heb mij 

nooit gerealiseerd 
dat ik dit ook zou 

kunnen doen 
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hebt van onderzoeken die je hebt gedaan 
tijdens je master. Maar bij de Universiteit van 
Umeå waar ik nu werk was dit bijvoorbeeld 
helemaal geen vereiste. Bij deze universiteit 
beschouwden men het wel als een pluspunt 
als je al conferenties had bijgewoond tijdens 
je master, maar dat ligt wederom weer heel 
erg aan het systeem van een specifiek land. In 
Nederland spreekt het niet voor zich dat er 
financiering beschikbaar is tijdens je master 
om bijvoorbeeld conferenties bij te wonen. 

In Noorwegen kreeg ik bijvoorbeeld wel geld 
om naar een van de grootste conferenties bin-
nen mijn vakgebied te gaan om mijn onder-
zoek te presenteren, maar die mogelijkheid 
moet je wel hebben. Wederom is het een feit 
dat het hebben van publicaties je 1-0 voor zet. 
Tijdens het solliciteren voor een PhD in Noor-
wegen zag ik dan ook dat de mensen die een 
hogere ranking hadden dan ik wel publicaties 
hadden.

Welke steun had jij vanuit de UvA willen krij-
gen tijdens het uitstippelen van je weg binnen 
de academische wereld?

Ik denk dat ik had gewild dat er gewoon meer 
over gepraat werd. Bijvoorbeeld over hoe 
docenten zelf zijn gepromoveerd en wat voor 
opties er in Nederland en in het buitenland 
zijn om te promoveren. Eigenlijk gewoon ant-
woorden op vragen als: Wat is het? Hoe werkt 
het? Wat moet ik ervoor doen? Dat klinkt heel 
simpel, maar dat zegt al genoeg over wat er 
eigenlijk mist. 

Als je de UvA een tip zou mogen geven om 
studenten beter voor te bereiden op een acade-
mische carrière, wat zou dat zijn?

Ik zou de UvA adviseren om meer mee te ne-
men bij de beroepsmogelijkheden. Ze zouden 
het explicieter mogen noemen. De universi-
teit bereidt je voor op een academische car-

Beeld: Universiteit van Umeå
(Foto: Mikael Lindmark)

rière, dus impliciet is dit de hele tijd aanwezig 
tijdens je bachelor. Alles wat je leert tijdens 
je bachelor, bijvoorbeeld verslagen schrijven 
en onderzoekjes doen, draagt allemaal bij aan 
je academische vorming. Maar omdat dit niet 
expliciet gezegd wordt is dit voor veel studen-
ten, en dan voornamelijk eerstegeneratiestu-
denten, veel lastiger om te begrijpen en het 
systeem te doorgronden. Mijn tweede master 
is dan ook heel anders gelopen omdat ik met 
het doel van een PhD in mijn achterhoofd zat. 
Ik ben als onderzoeksassistent bij een onder-
zoeksproject gaan werken en ik heb meteen 
vanaf het begin tegen mensen gezegd dat ik 
na deze master een PhD wilde doen. Dan krijg 
je van mensen meer tips over welke stappen je 
moet zetten. Dat ik bepaalde begeleiding heb 
gemist merkte ik ook toen ik een eigen onder-
zoeksplan moest schrijven tijdens het sollici-
teren voor een PhD. Terwijl ik aan het sollici-
teren was werkte ik bij het centrum voor Sami 
studies aan de Universiteit van Tromsø. 
Hier hebben collega’s mijn onderzoeksplan 
doorgelezen en feedback gegeven, deze feed-
back kwam van zowel professoren als mede-
studenten. Als ik hier niet had gewerkt had ik 
nooit zoveel feedback kunnen krijgen. De UvA 
zou studenten dus beter kunnen informeren 
over wat hen te wachten staat en hoe zij zich 
hierop kunnen voorbereiden. 

En als laatste, wat zou je willen meegeven aan 
studenten die nadenken over een PhD in de 
toekomst?

Heb vertrouwen in jezelf, werk er hard voor 
en doe de dingen die je leuk vindt. Dan komt 
alles wel goed.
  “

“Zonder 
Scandinavistiek 

zou ik niet 
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Kanelbullar
In de keuken met Kyra

28

“Geen huisgemaakte appeltaart?” vroeg een teleurgestelde klant bij het café in Stumpel, de boek-
handel waar ik werk. “Nee, jammer genoeg niet, maar ik heb wel zelf deze kanelbullar gemaakt.” 
antwoordde ik. Met wat twijfel besloot de klant het te proberen. Tien minuten later wilde hij er 
nog één. 

Ik verdien niet alle lof: het is ook gewoon een heel lekker recept. Daarom deel ik dit recept met 
liefde voor alle bakkers onder ons. Stroop je mouwen op, zet een muziekje aan en neem de tijd: ze 
smaken het allerlekkerste als je er tijd en liefde in stopt.

Ingrediënten
Deeg
500 ml sojamelk*;
50 gram verse gist / 14 gram   
     instant gist;
150 gram plantaardige* boter 
     op kamertemperatuur;
90 gram witte basterdsuiker;
1 theelepel zout;
1 eetlepel kardemom**;
780 gram tarwebloem;

* In plaats van sojamelk kan 
je ook koemelk gebruiken en in 
plaats van plantaardige boter 
kan je normale boter gebrui-
ken. In plaats van sojamelk als 
topping kan je ook ei gebruiken, 
beide zorgen voor de mooie 
bruine kleur op de bullar. 

Vulling
150 gram plantaardige* boter 
       op kamertemperatuur;
90 gram basterdsuiker;
2 eetlepels gemalen kaneel;

** Je kan gemalen kardemom 
gebruiken, maar het allerlek-
kerste is als je zelf de kardemom 
fi jnmaalt. Dit is wel een tijdro-
vend werkje, maar naar mijn 
mening het lekkerste. Maal de 
kardemom fi jn door de groene 
peultjes open te breken en de 
zwarte peperachtige korrels fi jn 
te malen. Hele kardemom en 
gemalen kardemom zijn beide in 
de meeste supermarkten te koop. 

Topping
Ca. 150 ml sojamelk*;
Parelsuiker***;

*** Parelsuiker is te vinden in 
wat taartenwinkels en online. 
Of koop het (goedkoop) in Scan-
dinavië!

In de keuken met Kyra

Foto van Daniel Masajada



Instructies
1. Verwarm de melk tot ca. 37 °C (lichaamstemperatuur). De 

melk moet neutraal aanvoelen: niet warm of koud. Verkruimel 
de verse gist in een kom / doe de instant gist in een kom. 
Giet hier de opgewarmde melk bij en roer tot de gist is opge-
lost.

2. Voeg hieraan de boter, suiker, zout, kardemom en bloem toe 
en kneed het deeg ongeveer tien minuten in een keukenma-
chine. Als je die niet hebt, kan je het met de hand kneden. Ik 
raad aan om het dan iets langer te kneden. Het deeg moet 
dusdanig stevig zijn dat je het kunt aanraken zonder dat het 
erg aan je vingers blijft kleven.

3. Dek de kom af en laat het deeg ongeveer 30 minuten rijzen, 
of tot het twee keer zo groot is geworden. Dit kan gewoon op 
het aanrecht of in de oven op rijsfunctie. Zorg ervoor dat de 
kom groot genoeg is!

4. Meng de boter, suiker en kaneel voor de vulling.

5. Leg het deeg op een met bloem bestoven oppervlakte en 
kneed het deeg licht. Voeg indien nodig extra bloem toe, tot-
dat het deeg zijn plakkerigheid verliest en niet aan het opper-
vlak blijft kleven. Rol het deeg uit tot een grote rechthoek van 
ongeveer 1 cm dik. Het deeg moet horizontaal ongeveer 40 cm 
breed zijn.

6. Verdeel de vulling gelijkmatig over het deeg. Vouw het deeg 
een keer dubbel (over de verticale lijn, de rechthoek blijft 
horizontaal dus even lang).

7. Snijd het deeg met een pizzasnijder/mes in 20 plakken van 
ongeveer 2 cm breed. Maak een inkeping, twist het deeg 

       en draai het daarna in een knoop met het uiteinde onder de  
       bulle. Zie de afbeelding hiernaast.

8. Leg de kanelbullar op een bakplaat met bakpapier en dek ze af 
met een handdoek. Laat ze 30 minuten rijzen. 

9. Verwarm de oven voor op 230 °C.

10. Strijk de sojamelk/het ei over de kanelbullar. Bestrooi de 
bullar met parelsuiker.

11. Bak ze in het midden van de oven tot ze goudbruin zijn. Dit 
duurt 8-10 minuten, maar hou ze goed in de gaten: het gaat 
heel snel. Als je meerdere bakplaten hebt, doe er dan één 
tegelijk. Anders worden de bullar op de onderste bakplaat niet 
goed gebakken.

12. Leg de bullar op een rooster en laat ze afkoelen.

Instructies
Kanelbullar indraaien

1.

2.

3.

Het originele recept zou voor 20 kanelbullar zijn, maar zelf haal ik er veel meer uit. 
Gelukkig kan je ze goed invriezen: laat ze als ze uit de oven komen afkoelen tot op kamertemperatuur 
en vries ze daarna in. Het beste kan je dit op een bord doen en de bullar pas in een zak doen als ze al 
ingevroren zijn, zodat ze niet aan elkaar gaan plakken. Zo kan je lang nagenieten van de broodjes.

Dit recept is afgeleid van een recept van Frederiks Fika op YouTube.
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Bendegeweld 
in Zweedse straten

Misschien wel het belangrijkste thema tijdens de Zweedse verkiezingen afgelopen septem-
ber was het bendegeweld. Zweden heeft de laatste jaren een enorme toename gezien in het 
aantal schietpartijen: in de meeste gevallen waren dit afrekeningen in het criminele circuit. 

Niet alleen in de grote steden is dit een probleem, maar ook in de kleinere plaatsen komt het 
geweld steeds meer voor. Zelfs op klaarlichte dag worden in het openbaar mensen doodge-
schoten. Naast het vuurwapengeweld wordt ook het gebruik van granaten en andere explo-
sieven in de Zweedse onderwereld niet geschuwd: sommige Zweden durven zelfs te spreken 

van oorlogsgeweld. Is Zweden nog wel veilig?
Tekst: Noortje Peek // Beeld: Rick van Staten

Eerst maar even de feiten op tafel. Sinds 
januari zijn er in Zweden op moment van 

schrijven 55 mensen omgekomen door vuur-
wapengeweld. De Zweedse politie gaf eerder 
dit jaar een schatting: mogelijk vallen er in 
2022 een recordaantal van 75 slachtoffers. 
In 2018 had Zweden zelfs het hoogste aantal 
dodelijke slachtoffers door vuurwapenge-
weld van heel Europa. Het land ging ook 
Italië voorbij, waar sommige steden nog altijd 
geteisterd worden door de maffia. Onderdeel 
van het probleem is de grootschalige handel 
in vuurwapens op de zwarte markt, waar-
door het vooral in de grote steden verrassend 
makkelijk blijkt om aan een vuurwapen te 
komen. Mede door het excessieve bendege-
weld en de toenemende criminaliteit zegt 
bijna een derde van de Zweden zich niet veilig 
te voelen. 

De oorsprong van het geweld ligt in de 
buitenwijken van grote steden als Malmö, 
Göteborg en Stockholm. De wijken die nu 
een grote rol spelen in de problematiek zijn 
vaak voormalige arbeiderswijken, waarin in 
de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw vele 
flats uit de grond werden gestampt om de 
woningnood de kop in te drukken. Gedurende 
de decennia daarna zijn deze wijken langzaam 
verloederd, onder meer door het verdwijnen 
van voorzieningen. Degenen die iets beters 
konden betalen, vertrokken: de vaak minder 
welvarende migranten bleven achter. Het 
werden gesegregeerde migrantenwijken: in 
sommige förorter wonen tot op heden bijna 
alleen maar immigranten. Het is een kans-
arme omgeving, waarin werkloosheid onder 
jongeren een enorm probleem vormt. En dat 
terwijl er op de criminele arbeidsmarkt altijd 
geld te verdienen is. De grote bedragen lon-
ken: er zijn kinderen van soms nog 

geen twaalf jaar oud die verdwijnen in de cri-
minaliteit en voor hun zestiende verjaardag 
hun eerste moord plegen.

Belangrijke redenen voor het bendegeweld 
zijn de handel in en het gebruik van drugs. 
Niet alleen de miljoenenhandel in verdoven-
de middelen en de conflicten daaromtrent 
spelen een grote rol in het bendegeweld, 
maar ook het drugsgebruik van criminelen 
draagt eraan bij. Het opiaat tramadol, een 
morfine-achtig kalmeringsmiddel, wordt vol-
op gebruikt. Het verlaagt grenzen en neemt 
nervositeit weg, waardoor het eenvoudiger 
wordt om iemand koelbloedig te liquideren. 
Met name voor de jonge, onervaren rekruten 
helpt deze drug bij het geld verdienen in de 
onderwereld. Maar het draait niet alleen om 
het geld: bij veel delinquente jongeren gaat 
het ook om status. Zij kijken op tegen de rijke, 
machtige en beruchte drugscriminelen en 
hopen ooit hetzelfde te bereiken. Ook als ze 
daarvoor iemand het leven ontnemen en een 
paar jaar de gevangenis in moeten.

Daarnaast spelen ook persoonlijke en cultu-
rele zaken mee. Zo worstelen veel jongeren 
met een migratieachtergrond met hun iden-
titeit: ze zijn vaak in Zweden geboren, maar 
hun wortels liggen elders. Zij voelen zich dus 
niet helemaal Zweeds, maar ook niet helemaal 
buitenlands. Integratie is lastig in een wijk 
waarin amper etnische Zweden wonen. Niet 
wetende wie zij nou eigenlijk (willen) zijn, kie-
zen sommige jongeren voor een alternatieve 
identiteit - die van een gangster. Ook in hun 
criminele bestaan werkt hun migratieach-
tergrond door: zo komt in sommige culturen 
eerwraak voor, waarin de voorkeur wordt 
gegeven aan moord boven het lijden van ge-
zichtsverlies. Het kan echter ook een 

Actueel

Is het er nog wel veilig?
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en de uitgevoerde patrouilles bleken op een 
aantal arrestaties na ook niet veel effect te 
hebben. De criminele jongeren die opgepakt 
worden, worden niet snel genoeg veroordeeld 
waardoor ze in de tussentijd alleen maar 
dieper in de ellende geraken. Daarnaast blijkt 
het vertrouwen in de politie in de buitenwij-
ken dusdanig laag dat er in het geval van een 
misdaad zelden agenten bij worden gehaald. 
Al met al is het dus nog maar de vraag of een 
grotere politiemacht zin heeft. Politiechef 
Erik Jansåker pleit in een gesprek met Trouw 
voor ‘een totaalpakket’: er moet volgens hem 
niet alleen geïnvesteerd worden in de politie, 
maar er moet ook hulp komen in de wijken 
zelf wat betreft integratie en het vinden van 
werk. Anders gezegd: het probleem moet bij 
de bron aangepakt worden.

Hoewel de bendeoorlogen zeker voor onvei-
lige situaties kunnen zorgen, hoeft Zweden 
niet direct als onveilig land bestempeld te 
worden. De meerderheid van de Zweden voelt 
zich nog altijd wél veilig op straat en veel 
mensen krijgen - gelukkig - nooit te maken 
met het vuurwapen- en bendegeweld. Puur 
gebaseerd op de Nederlandse en Zweedse 
scores in de Global Organised Crime Index 
lijkt, ondanks de grotere Zweedse wapen-
handel, de Nederlandse onderwereld zelfs 
gevaarlijker dan die van onze noorderburen. 
Wat dat betreft hoef je dus niets te vrezen, 
want over het algemeen zit het in beide 
landen wel goed met de openbare veiligheid. 
Ga dus gerust op zomervakantie, citytrip of 
uitwisseling naar Zweden, maar wees - net als 
elders in de wereld - attent op buurten waar 
je misschien liever niet wil komen.
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veel simpelere eerkwestie zijn. Soms hoeven 
niet eens grote zaken als geld en reputatie 
een rol te spelen in de geweldpleging. Zelfs 
een kleine onenigheid over een leuk meisje 
of iemand die iets verkeerds zegt, kan bij-
voorbeeld al leiden tot een marteling, zware 
mishandeling of erger. 

Het probleem aanpakken is makkelijker ge-
zegd dan gedaan. De Zweedse overheid maak-
te bekend zeven miljard kronen (circa 633 
miljoen euro) in de politie te willen steken, 
maar of dat zin heeft zal moeten blijken. Het 
aantal politieagenten gaat al jaren achteruit 



Op 19 november om 11 uur verzamelden acht 
leden, onder wie het voltallige Nordom-
bestuur, zich op Rotterdam Centraal om de 
Scandinavische kerstmarkten te bezoeken. De 
looptocht door Rotterdam begon bij het Finse 
Huis. Een plek waar het hele jaar door allerlei 
Fins-gerelateerde activiteiten worden georga-
niseerd. Ook is er een kleine supermarkt met 
een café-gedeelte in het gebouw. Hier worden 
een heleboel producten en vers gemaakte 
lekkernijen uit Finland verkocht. Vooral de 
karjalanpiirakka en Finse mosterd bleken een 
hit te zijn. De sfeer zat er na de eerste stop 
goed in. 

Hierna vervolgde de wandeling naar de 
Deense kerk, waar het ontzettend druk maar 
gezellig was met allerlei Deens gemurmel om 
ons heen. We werden verwelkomd door een 
aardige man met peberkager, waarna we ons 
naar het kerstmarktgedeelte snelden. Hier-
voor moesten we ons eerst langs het buffet 
wurmen, waar veel Deense vijftigplussers van 
aan het genieten waren. De Deense kerk was 
duidelijk erg populair en dat maakte dat wij 
ons haastig naar de volgende stop snelden.

Dit was verreweg mijn persoonlijke hoogte-
punt van de dag: de Noorse Zeemanskerk. In-
middels was het lunchtijd en dus besloten we 
om eerst de Vaffel-tent buiten te bezoeken. 
Hier was een Noorse dame de bekende 

hartvormige Noorse wafels en gløgg aan het 
verkopen. Dat was een genot. Binnen hing er 
een gemoedelijke sfeer en werden we ver-
rast door het mooie houten klassiek Noorse 
interieur. Ook hier werden kleding, authentiek 
voedsel en verse lekkernijen verkocht. Een 
klein groepje waagde zich zelfs nog aan de 
loterij en de tombola.

Na de Noorse kerk gingen we door naar de 
laatste stop: de Schotse kerk met daarin de 
Zweedse kerstmarkt. Hier werden wij overval-
len met de geur van svenska korv - al denk ik 
eerlijk gezegd dat het gewoon UNOX knak-
worsten waren - en konden wij binnen genie-
ten van allerlei andere Zweedse lekkernijen 
en producten zoals naamdagenkalenders, 
handgemaakte kaarten en kerstversiering. 
Deze kerstmarkt was de kleinste van de vier, 
maar dat mocht de pret niet drukken; velen 
vielen in de prijzen bij de tombola. Zo won 
Eliza Baartman een handgemaakte eland van 
hout. Al met al was het een geslaagde middag 
in Rotterdam en hopelijk besluit het volgende 
bestuur volgend jaar weer terug te komen!

Een bezoek aan de
Scandinavische kerstmarkten
in Rotterdam
Tekst: Lena van Beek // Beeld: Amber van den Boomgaard
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Binnenkort
in de

bioscoop

Still uit A Man Called Otto 
(Foto: Sony Pictures)  

A Man Called Otto (2022)
Regie: Marc Forster 

Als een niet-Amerikaanse fi lm of boek popu-
lair is, dan volgt er logischerwijs een Ameri-
kaanse remake. Na de fraaie Zweedse versie 
En man som heter Ove, verruilen we Rolf 
Lassgård voor zijn Amerikaanse tegenhanger: 
Tom Hanks. De trailer belooft een werk met 
een vergelijkbaar karakter, maar het is nog de 
vraag of de bekende Volvo vs Saab scène uit 
het origineel te evenaren valt. 

A Man Called Otto is vanaf 9 februari 
in de bioscoop

Noordse Oscar Inzendingen Still uit Krigsseileren 
(Foto: Mer Film)

Still uit Vanskabte Land (Foto: Scanbox)

Vanskabte Land (2022)
Regie: Hlynur Pálmason 

Na het succes van Hvítur, Hvítur Dagur keert 
Pálmason terug met een nieuw meesterwerk. 
In Vanskabte Land volgen we een jonge Deen-
se priester die naar een afgelegen deel van 
IJsland reist om daar mensen te fotograferen 
en een kerk te bouwen. Pálmason zijn werk 
kenmerkt zich door prachtige weergaven van 
het IJslandse landschap, maar je moet wel 
bereid zijn om er even goed voor te gaan zit-
ten, want Pálmason staat niet bekend om zijn 
vlotte regie. 

Vanskabte Land is vanaf 16 februari 
in de bioscoop. 

Scandinavische producties weten vaak de 
Nederlandse bioscopen wel te vinden. Ook de 
komende maanden verschijnen er weer enkele 
spannende Noordse titels op het witte doek!

Tekst: Gilles Tijmes

Na de winst van beste internationale fi lm voor de 
Deense fi lm Druk in 2021, gooit ook nu de Noord-
se regio hoge ogen met enkele spannende oscar-
inzendingen. Holy Spider lijkt op moment van 
schrijven de grootste kanshebber, maar ook de 
andere titels zijn zeker de moeite waard. 

Noorwegen: Krigsseileren (2022)
Regie: Gunnar Vikene

Met Krigsseileren is de lat voor Noorse fi lms 
wederom een stukje hoger gelegd. De duurste 
Noorse productie allertijden is inmiddels al door 
meer dan 700.000 Noren gezien en heeft in ieder 
geval binnenlands gescoord. De fi lm volgt het 
verhaal van de schipper Alfred (Kristoffer Joner) 
die midden op de Atlantische Oceaan zit met zijn 
crew op het moment dat de Tweede Wereldoorlog 
losbarst. 
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Denemarken: Holy Spider (2022)
Regie: Ali Abbasi 

In het najaar van 2022 had Holy Spider een 
succesvolle periode in de Nederlandse bio-
scopen. De Deense inzending is gebaseerd 
op het waargebeurde verhaal van journalist 
Rahimi (Zar Amir Ebrahimi) die onderzoek 
doet naar een reeks moorden op prostituees. 
De film gaat scherp in op onderwerpen als 
religieuze overtuiging, gebrek aan emancipa-
tie en geweld. 

Still uit Walad min Al Janna (Foto: Cinéart)

IJsland: Berdreymi (2022)
Regie: Guðmundur Arnar Guðmundsson

Voor een klein land weet IJsland zich zeker 
goed op de kaart te zetten als het gaat om 
films. Met Berdreymi, de tweede drama van 
Guðmundsson, heeft het land wederom een 
sterke productie afgeleverd. In Berdreymi 
volgen we de 14-jarige Balli, een buitenbeentje 
dat bij zijn drugsverslaafde moeder woont. 
Balli sluit een vriendschap met Konni, Siggi en 
Addi, waarvan de laatste vreemde visioenen 
blijkt te hebben over Balli’s stiefvader. Samen 
beleven ze allerlei bizarre avonturen en zoe-
ken ze alle grenzen op.

Still uit Tytöt, tytöt, tytöt 
(Foto: Ilkka Saastamoinen)
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Still uit Holy Spider (Foto: Sphere Films)

Zweden: Walad Min Al Janna (2022) 
Regie: Tarik Saleh

Adam, de zoon van een visser, krijgt de grote 
eer om te kunnen studeren aan de Al-Azhar 
universiteit in Caïro. Zodra hij daar aankomt, 
ontvouwt er echter een politiek spel waarbij 
Adam als pion gebruikt wordt tussen de religi-
euze en politieke elite in Egypte. De film heeft 
op het internationale filmfestival van Cannes 
al de prijs binnengesleept voor beste script, 
dus hoe dan ook is deze film van Tarik Saleh al 
succesvol. 

Still uit Berdreymi (Foto: Movie Meter)

Finland: Tytöt, tytöt, tytöt (2022)
Regie: Alli Haapasalo 

Finland bereikte afgelopen editie voor het 
eerst de shortlist van de Oscars sinds Aki Kau-
rismäki’s Mies vailla mennelsyttä uit 2002. Met 
Tytöt, tytöt, tytöt is de kans niet onwaarschijn-
lijk om wederom de shortlist te bereiken. De 
film won de publieksprijs op het Sundance 
festival en was genomineerd voor een Zilve-
ren Beer voor beste film in Berlijn. In de film 
worden drie tienermeisjes gevolgd tijdens de 
donkere winter in Finland. 
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Onze docenten hebben heel wat meegemaakt 
en veel verhalen te vertellen. Daarom benadert 
Noorderlicht elke uitgave een docent.
Dit keer: Tanja Bouwman.

Oslo is ook vandaag geen bruisende metro-
pool, maar toen ik er als 17-jarige woonde was 
het echt een slaperig provinciestadje. Eén 
schouwburg, een concertzaal, geen opera. 
Wel een paar bioscopen waar films draaiden 
met onbegrijpelijk verminkte titels als Nær-
kontakt av tredje grad en Lørdagskjøret.* Bij 
Peppe kon je pizza eten, exotisch! De enige 
“buitenlanders” die je zag, waren de Pakis-
taanse trambestuurders, allemaal afkomstig 
uit één klein dorpje in de Punjab, maar dat 
zou ik pas later ontdekken.

Ik woonde på beste vestkant, het Wassenaar 
van Noorwegen waar vrijwel iedereen Riksmål 
(Noors met veel Deense kenmerken) spreekt. 
Nog steeds. Barnehave, leerde ik zeggen en 
tyve (tjue), frem (fram) en efter (etter), bjerken, 
niet bjørka. Moren min en nooit mora mi, stel 
je voor. “Det må du ikke si, det sier de langt 
ute på landet, Tanja!” Het is het deel van de 
stad waar Hartvig Nissen staat, de school 
waar SKAM speelt. William uit deze serie is 
een typische vestkantgutt. 

Noors spreken leerde ik in sneltreinvaart. In 
mijn gastgezin leerden ze me de yyyyyy uit-
spreken met als schrikbeeld onze Amerikaan-
se buurvrouw die (en dit grapje kennen alle 
studenten Noors, unnskyld) “skite riper” zei 
in plaats van “skyte ryper” tot grote, heimelij-
ke hilariteit van alle omstanders. 

In de barnehage waar ik werkte en die inder-
daad vooral een hage was, want de kinderen 
speelden het grootste deel van de tijd buiten, 
begreep ik al snel dat “Torstein er slem!” om 
actie vroeg, “Elvis er død” om troost (ja, au-
gustus 1977!) “Jeg må tisse!” om bliksemsnelle 
actie, want het kost tijd om een kind in een 
regenpak te hijsen, maar minstens evenveel 
tijd om het eruit te pellen.

Het treintje dat me naar het centrum bracht, 
passeerde stationnetjes met intrigerende 
namen als Vettakollen, Gulleråsen, Midtstuen, 
Gråkammen. Was het destijds een wijk met 
grote huizen verspreid in het groen, nu is elke 
rots er bebouwd met chique appartementen 
of villa’s. Liefst neoklassiek. En in elk geval met 
een carport.

Beeld: Tanja Bouwman

In de loop van de jaren is Oslo een stuk mon-
dainer geworden. Ten oosten van het centrum, 
waar het middeleeuwse Oslo lag tot het in 1624 
afbrandde en Christiania ging heten, is nu 
“barcode” verrezen, moderne hoogbouw van 
internationale allure, die in de wintermaanden 
het kleine beetje zon wegneemt van de hui-
zen in de achterliggende wijk. Sinds vorig jaar 
staat in die buurt ook het nieuwe sagnomsuste 
en veel bekritiseerde Munchmuseum. In de 
volksmond Lambda geheten. Mooi? Ik weet het 
niet, maar Munchs schilderijen komen er zeker 
tot hun recht. 

Het verschil tussen oost en west in Oslo - the 
twain shall never meet - is nog steeds enorm. 
Ten oosten van Akerselva, waarlangs de eerste 
industrie al in de 18e eeuw ontstond, en die 
jarenlang heel vervuild was, maar waar nu 
weer zalm schijnt te zwemmen, liggen de oude 
arbeiderswijken en de nieuwere drabantbyer. 
Daar wonen immigranten, eerst uit de rest van 
Noorwegen, en nu uit verdere streken, waar-
onder Pakistan. Zeshan Shakar schrijft erover 
in Tante Ulrikkesvei. Lees dat boek! Op Grøn-
landstorget eet je voor een habbekrats een 
goed Pakistaans maal bij Punjab Tandoori. Dat 
is wel wat anders dan Peppes pizza.

En toch: ondanks de metamorfose die de stad 
de laatste decennia heeft ondergaan, geholpen 
door de plots binnenstromende oliedollars, 
blijft Oslo een vriendelijke, overzichtelijke 
provinciestad en dat is nou precies de charme 
ervan.  
 
*Close Encounters of the Third Kind en 
Saturday Night Fever.

Tijd met Tanja
Docentenrubriek



Julebord 2022
Het jaarlijkse hoogtepunt van Nordoms Scandinavië-assimilatie is toch wel Julebord. Op een 
tactisch geplaatste vrijdag tussen de tentamens en kerst komt alles hier samen: Sankta Lucia, 

eten uit alle hoeken van de wereld en een vleug jeugdsentiment. 
Tekst & beeld: Gilles Tijmes

Hoewel onze Noordelijke vrienden het niet 
altijd eens zijn over de tradities rondom 

Julebord (of julefrokost/julbord, daar gaan we 
al), is er bij Nordom een hybride vorm ont-
staan waarbij volgens de kerstgedachte ieder-
een wel tevreden kan zijn. Allereerst door de 
gasten zelf los te laten gaan in de keuken en/
of supermarkt. Geen discussie om of er nou 
ribbe, risengrød of misschien lutefisk op tafel 
moet liggen, maar in plaats daarvan een geva-
rieerde lijst van cuisines die men normaliter 
nooit naast elkaar ziet liggen. De smaaksensa-
tie van Indische gehaktballetjes of aardappel-
salade met de geur van kipnuggets van de Mac 
is niet te evenaren. 

Voordat het echter tijd is om toe te slaan, 
wordt eerst nog even tien dagen na dato 
Sankta Lucia gevierd. Onder leiding van der-
dejaars Rick, tevens Lucia, komt het koortje 
met Daniek, Bob en Eliza naar binnen ge-
schuifeld onder de welbekende klanken van 
‘Sankta Lucia’. Met Kyra op de viool heeft 
het Luciakoor het voor elkaar gekregen om 
na wekenlang elke vrijdagochtend bikkelen 
een winterse selectie onder de knie te krij-
gen. Voor de boekhouding bestond de lijst 
met nummers uit Sankta Lucia, Goder afton 
i denna sal, Lucia hon kommer, Staffansvisa 
från Orust, Så mörk är natten, Himlen hänger 
stjärnsvart, Staffansvisa från Norrland en Nu 
har vi ljus här i vårt hus.

Scandinavische gerechten 
en Nederlands jeugdsentiment
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De zeer Zweedse selectie van Sankta Lucia 
maakte het gebrek aan lingon goed op de 
lange tafel met gerechten. Met traditionele 
gerechten zoals æbleskiver en risalamande 
was Denemarken goed vertegenwoordigd. 
Noorwegen ontbrak in z’n geheel, maar met 
de recente ontwikkeling dat de Noorse cuisi-
ne onderaan staat op de wereldranglijst is het 
te snappen dat niemand zich er aan gewaagd 
heeft. Sterker nog - Finland was met twee 
gerechten (karjalanpiirakka en runebergstår-
ta) beter gepresenteerd. Aan de Noren dus het 
verzoek om volgend jaar met enkele 
culinaire… hoogtepunten te komen.

Tijdens de uitbuikperiode wordt duidelijk wat 
er gebeurt als je een groep Scandinavië-nerds 
uit dezelfde generatie bij elkaar zet. Lichtelijk 
gestimuleerd door wijn en oorlogsvoering in 
de wachtrij van Spotify, begint er uiteinde-
lijk een beweging te ontstaan met zuidelijk 
jeugdsentiment. Je kunt de Scandinavisten 
straks wel uit Nederland halen, maar je haalt 
de jeugdliefde voor Karen, Kristel en Kathleen 
niet uit de Scandinavist. De enige artiest die 
misschien wel net zo vaak voorbij kwam als K3 
is Carola. En kom op: intussen kunnen we wel 
zeggen dat Säg mig var du står wel het onoffi-
ciële Nordomlied is geworden. 

Puzzel
Horizontaal
2 Belangrijk ingrediënt in 
kanelbullar
5 Fins broodje
8 Politiek concept in Zweden
10 IJslandse regisseur
11 Scandinavisch watermonster

Verticaal
1 Morfine-achtig kalmerings-
middel
2 Deens scheldwoord
3 Russische nederzetting op  
Svalbard
4 Vagebond of buitenbeentje
6 Éénjarige Zweedse master
7 IJslands vliegveld
9 Zetterlund

Beeld: de rijkelijk gevulde buffettafel
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